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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   1 maart  2026  om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 

 
 
 
Voorganger: ds.    Harm Jan Inkelaar 
Ouderling: dhr.  Piet Ram 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Ann Tuynman 
Videoteam: dhr.  Marcel de Jong 
Gastvrouw mw.  Elza van Riet 
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Bloemschikking 
2e zondag veertigdagen tijd, 
De Geest waaiert breed uit. 
Drie bloemen, symbool voor drie vrienden Die zorgen, 
meedragen met de vriend, op diens onbekende weg, 
in vertrouwen groeien. 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 
Aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied   Psalm 111:  1  en  6    “van ganser harte .. ”  (staande) 
 

1  Van ganser harte loof ik Hem 

in ’t midden van Jeruzalem, 

de Heer in ’t midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van de Heer, 

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 

de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

 

6  Van alle wijsheid het begin 

is: vrees de Heer met ziel en zin, 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
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Groet en bemoediging: 
V:  De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
(de gemeente gaat zitten) 
 
 
Zingen  Lied  536:  1,3  en 4  “Alles wat over ons geschreven is” 
 

1  Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

3  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
Kyriëgebed (met aan het eind een gezongen kyrië) 

 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Lezing    Spreuken   1 : 20-23 (NBV21) 

Oproep van Wijsheid 

20  Wijsheid roept in de straten, 
over de pleinen klinkt haar stem, 

21  Ze laat zich horen bij de poorten, 
te midden van alle rumoer roept ze uit: 

22  ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, 

hechten jullie aan je onvolwassenheid, 
koesteren jullie, spotters, het eigen gelijk, 

keren jullie, dwazen, je tegen kennis? 
23  Luister, neem mijn berispingen ter harte – 

dan beziel ik je met mijn geest, 
dan laat ik je delen in mijn wijsheid. 
 
 
Zingen   Psalm  87 :  1,3 en 4     “Op Sions berg sticht God ..” 
 

1  Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

3  God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kinderen dragen. 

 

4  Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cimbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 

 
Lezing    Matteus  11 :  16-19  en  27-30    (NBV21) 
 
16  Waarmee zal Ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het 
marktplein zitten en elkaar toeroepen: 

17  “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, 

toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” 
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18  Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een 

demon bezeten.” 19  Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en 
nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend 

van tollenaars en zondaars.” Maar de Wijsheid wordt door heel haar optreden 
in het gelijk gesteld.’ 

27  Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve 
de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de 

Zoon het wil openbaren. 

28  Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal 
jullie rust geven.  
29  Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,  

30  Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
 
Zingen    Lied  839  :  1,2,3  en  4    “Ik danste die morgen” 
 

1  Ik danste die morgen toen de schepping begon, 

ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 

de golvende velden en de deinende zee 

en alles wat ademt dat danste mee. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

2  De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 

in Betlehem zette de dans weer in. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

3  Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
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Ik danste het lied van gerechtigheid. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

4  De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 

de dans van de schepping, de dans van trouw. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
Verkondiging 
 
Zingen   Lied  664  :   1,2  en  3      “Naam van Jezus, nu verheven” 
 

1  Naam van Jezus, nu verheven 

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven 

die in alle waarheid leidt, 

wees verborgen in ons midden, 

leer ons bidden, 

geef uw zegen wijd en zijd. 

 

2  Wanneer zult Gij weer verschijnen? 

Komt het vragen nog te vroeg? 

Kent de herder nog de zijnen 

sinds Hij eens de wolven sloeg? 

Leid ons in de ware vrijheid, 

uw nabijheid – 

wolk en vuur zijn niet genoeg. 

 

3  Overal wordt U gebeden 

om het rijk dat komen gaat. 

Laat het zichtbaar zijn beneden, 
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geef een nieuwe dageraad. 

Woord van God, maak deze aarde 

tot een gaarde 

waar de boom des levens staat! 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 1e collecte voor  KIA   40 dagen collecte  “ Libanon “ 
 2e collecte voor  Diaconie 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
  
Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Slotlied   542  : 1,2,3  en  4    “God roept de mens”   (gemeente gaat staan) 

 

1  God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 

2  Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

 

3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

 

4  Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 

God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 
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Zegen   (met gezongen Amen) 

 
 

 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  8 maart 2026 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds. Hans de Bie voor. 
 
Open kerk  op  7 maart 2026 Thema: Kijk! Door Jezus’ ogen 
In deze vastentijd is er op 7 maart a.s. om 12.00 uur een sobere lunch in de 
Sint-Martinuskerk te Halsteren. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis.  
Aanmelden niet nodig. 
Van harte welkom. 
Meer info: www.pghnv.nl 
 
Op 15 Maar a.s. is er een kerkdienst in de St. Martinuskerk te Halsteren, 
aanvang 15.00 uur. 
In deze dienst treedt het mannenkoor “Laudate” op uit Heerhugowaard 
 
Toerustingsavond Pastoraat voor de Brabantse Wal gemeenten 
Dinsdag 10 maart 2026 –  
Presentatie:  ds. Marloes Meijer, regiopredikant 
Plaats: Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren 
Aanvang 19.30 uur. 
  
Ds Marloes Meijer zal op interactieve wijze met u in gesprek gaan over drie 
thema’s: 
1. wat is pastoraat? Die vraag klinkt als een open deur, maar geef er maar eens 
antwoord op. 

http://www.pghnv.nl/
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2. wanneer is een gesprek ook een goed gesprek? Dat heeft alles te maken met 
je luistervaardigheden en -valkuilen. 
3. geloof in het pastoraat: moet je altijd bidden en bijbellezen? En durf je dat 
eigenlijk wel? 
We gaan in gesprek met elkaar, leren wat theorie en gaan hopelijk vol goede 
moed en met nieuwe (of opgefriste) kennis weer naar huis. 
Aanmelden bij één van de predikanten van de Brabantse Wal-gemeenten 
Meer info: www.pghnv.nl 
 
Gebedsuur  
 

 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar:  communicatie@pghnv@gmail.com 
 
 

http://www.pghnv.nl/
mailto:pghnv@gmail.com

